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Wilt u deze brochure na gebruik a.u.b. weer terugleggen? 

 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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Mensen die vanwege oorlogsgeweld hun huis verlieten en vluchtelingen wer-
den, namen altijd alleen de meest noodzakelijke dingen en huisdieren mee. 

 
Natanov 

olieverf op canvas  



Bezinning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezinning 
 
Stilte. 
Alleen het geruis van de wind 
hoor je door de bomen. 
Het is nog vroeg 
De mistflarden liggen nog over het water. 
Drijvend omhoog, 
om opgelost te worden in de lucht. 
Mijn gedachten 
gaan ook alle kanten op. 
De zon komt te voorschijn  
prikt door de mist. 
Verlicht de bomen 
gefascineerd door het schouwspel. 
Zelfs door dit gezicht 
raak ik tot bezinning  
en kom tot rust. 
De natuur troost mij, 
en raakt mij. 
Gesterkt door dit alles 
ga ik verder met de dag. 

 
Cor van Rijn 

acrylverf op doek  



Op adelaarsvleug’len geheven 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lof zij de Heer,  
Hij omringt met Zijn liefde uw 
leven; 
Heeft u in ‘t licht als op 
adelaarsvleug’len geheven. 
Hij die u leidt, 
Zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft Zijn Woord u gegeven. 
 

(Liedboek 868 : 2) 

 
 

Hanny van Ee 
acrylverf op doek  



Onder de pannen 
 

 
 
 
De huismus heeft zich wereldwijd verspreid en leeft overal in de directe omgeving van de mens. 
 
 
 
 

Machtige Heer, mijn koning, mijn God,    Zelfs vindt de mus een huis, o Heer! 

Zelfs mussen wonen in uw tempel.    De zwaluw legt haar jongskens neer 

Zwaluwen maken een nest bij uw altaar,     in 't kunstig nest bij uw altaren. 

ze zorgen er voor hun jongen.    Bij U, mijn Koning en mijn God, …… 
 

    

(Bijbel in gewone taal, 2014    (Psalmen en Gezangen voor den Eredienst, 1938 

 Psalm 84 : 4)    Psalm 84 : 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hans Boland 

foto  



Torenhoog – Ontembaar sterk 
 

 
 

Torenhoog is de problematiek van bedreigde natuur. Wie kent niet de feiten? 
Met kunstgrepen probeert de mens de boel bij elkaar te houden. Onbegonnen werk? 
 
Ontembaar sterk is de natuur die tevoorschijn komt uit kieren en naden. 
Sporen breken uit, 
kleine schimmels worden grote zwammen, 
groen wint opnieuw terrein. 
 
Schepper God, 
houd ons bijeen. 
Laat niet los wat uw hand begonnen is. 

 
Ds. Adriaan Plantinga 
 
 

Jaap van Maren 
berg: serpentijn, toren: frans kalksteen, zwammen: bruin albast  



Het is 1 minuut voor 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunnen we anders nadenken over economische groei, zodat we ecologische groei in haar 
waarde laten? 
 
Hildegard van Bingen (1098-1179) bracht het duizend jaar geleden al prachtig onder woorden. 
De liefde leidt bijna automatisch tot actie. “We zullen uit onze lauwheid ontwaken en vurig 
opstaan tot gerechtigheid. Als we een steeds diepere liefde voor de schepping ervaren, zullen 
we met hartstocht antwoorden als zij bedreigd wordt.” 
 
Laten we durven dromen met onze ogen wijd open, gedreven door een verlangen naar liefde, 
vriendschap, gerechtigheid en heelheid van de Schepping. 
 

Joke Tolkamp 
acrylverf op doek  



Leven tussen hoop en vrees 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joop Nap 
diverse materialen  



Verwondering 
 

 
 
 

Het is de geest die ons het wonder doet ontdekken in de dingen die we zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leo Rakhorst 
olieverf op doek  



Hoe mensen met de natuur omgaan 
 

 
 
 
Toen ik hoorde dat de expositie dit keer over mens en natuur zou gaan, moest ik meteen denken 
aan al het afval en vooral het plastic waar de natuur over de hele wereld last van heeft. 
Ik heb een tweeluik gemaakt, met alleen een schuursponsje en mijn vingers. Rechts de natuur 
die in het voorjaar in alle kleuren uit de grond spat. En links dezelfde natuur maar dan met een 
laagje plastic en afval erover heen. 
Van dichtbij kun je zien wat mijn kleinzoon in de bosjes dichtbij huis heeft gevonden. 
 
Ik hoop dat met dit schilderij de mensen extra beseffen dat ze geen afval laten slingeren. En zo 
weinig mogelijk plastic gebruiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sija van Heeringen 
acrylverf op doek  



Op handen dragen 
 

 
 
 

Wat je ook in handen krijgt, 
Wat je ook in de hand wilt houden. 
Dragen en gedragen worden. 
Geven en ontvangen. 
Zorgdragen voor het werk van Zijn hand, mens en natuur, 
de schepping koesteren en op handen dragen 

 
 
 
 
 

Wilma van de Weg 
keramiek  



Plastic Soep 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het falende rentmeesterschap van de mens in zijn gebruik van de aarde. 
 

“… al wat zich op de aardbodem roert en alle vissen der zee;  
in uw hand zijn zij gegeven”. 
(Genesis 9 : 2) 
 

Yvonne de Graaf-de Mooij 
olieverf op doek  
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De commissie Kerk & Kunst  is benieuwd naar uw ervaringen met deze tentoonstelling. 
 
Graag horen wij dan ook uw reactie via een van de commissieleden: Adriaan Plantinga, Cor van 
Rijn, Gerda Roseboom, Hans Boland, Jaap van Maren, Joke Tolkamp of we lezen het in een 
e-mailtje (kerkenkunst@pgbarneveld.nl). 
 
 
 
 
 

Wilt u deze brochure na gebruik a.u.b. weer terugleggen? 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 


