Vesper Immanuelkerk- Advent 2020.

Door catechesegroep van Dikkie van de Wal

Orgel: Jacob van der Meer

Zingen van de liederen door eigen koortje

Koster: Wim van Ginkel

Beeld en geluid: Wim Moggre, Thijs den Otter, Bas Breedveld
Onderwerp: Verwachting, hoe zien wij ons zelf (de jeugd) in 2050 in Europa.

Voor de viering

Stilte
Jord ontsteekt de kaarsen

Avondlied Liedboek 598, Nederlandse versie
Aanvangswoorden Senna, in eigen woorden
Gezongen antifoon Liedboek 432d
Psalmgebed Psalm 104: 24 t/m 28, door Noa
Stilte Afbeelding aardbol
Donatella vertelt vanuit zichzelf
Stilte, afbeelding blijft staan
Lied De aarde is om van te houden
Schriftlezing Jesaja 11:1t/m 10, door Senna
Schriftlied Liedboek 462:1,2,3en5
Filmpje Op weg naar een klimaatneutraal Europa in 2050
Meditatieve muziek Jacob van der Meer
Canticum Liedboek 157a
Gebeden Jord ontsteekt wierook
Wierookgebed door Noa
Avondgebed door Atzo
Voorbeden door catechisanten
Onze vader Onze vader in de hemel/ you tube
Slotlied Liedboek 419
Gesproken zegenbede Door Atzo

Onder orgelspel verlaten wij de kerk.




