
Orde van Dienst 
 
Orgelspel 
Stilte 
Liturgische tekst en welkom door ouderling 
 
aanvangslied De toekomst is op handen (T: A.C. Bronswijk, M:Psalm 107) 
De toekomst is op handen. 
Het licht komt dichterbij. 
Nieuw heimwee vult de landen  
met ongekend getij. 
De dromen worden waar. 
Meer dan wij konden wensen. 
De tijd loopt uit op daar,  
waar vrede woont bij mensen. 
 
‘Messias’ wil Hij heten,  
die mens voor mensen is,  
door wie wij werk’lijk weten  
wat lichtend leven is. 
Zijn wet herschept de norm. 
Zijn waarde her-ijkt waarden,  
zodat, ondanks de storm,  
straks vrede komt  op aarde. 
 
Wij, Messiaanse mensen,  
wij zijn de nieuwe loot,  
voorbij de oude grenzen,  
voorbij het land van de dood. 
Godsvolk, heradem weer! 
Vaar uit naar nieuwe stranden!  
`t Getij van onze Heer,  
zijn toekomst, is op handen. 
 
 
Bemoediging en groet 
 
Kyriegebed met als acclamatie 463:6,7 en 8 steeds na een intentie een couplet 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Kindermoment: lezing: Lucas 1:67 en 78 - 79 
 
Filmpje kijken 
 
 Lector komt naar voren om te lezen 
Schriftlezing(en) 

(eventueel afgewisseld met een lied) 
 
Lucas 1:26-38 
Lied 739:1 en 2 
Lucas 1:39-45 
Lied 333 

Uitleg en verkondiging 
Meditatief orgelspel 
Lied 157a:1 en 3,4 
Gebeden  

dankgebed, voorbeden (Voorbedenboek) 
Bloemengroet  
Inzameling van de gaven 
 Kinderen komen terug uit de KND 
Gebed bij de gaven 
Slotlied 462: 1,2,4 
Uitzending en zegen 
 
 
Orgelspel 
 


