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SAMEN OP WEG NAAR EEN NIEUW KERKGEBOUW

We staan aan de vooravond van de volgende fase in de realisatie van ons nieuwe kerkgebouw. De plannen
krijgen vorm en de volgende stappen kunnen gezet worden. Eindelijk kunnen we iets laten zien! Met speciale
nieuwsbriefedities, waarvan u/je nu de dertiene editie in handen hebt, willen we u/je informeren over de
vorderingen om te komen tot een nieuwe kerk gebouw voor de toekomst.
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Naam bekend: Emmaiiskerk

Op maandag 4 november 2019 heeft de kerkenraad een
besluit genomen over de nieuwe naam voor het
vernieuwbouwde kerkgebouw aan de Groen van

Prinstererlaan. Vanaf nu spreken we over de Emmatiskerk.

Vanuit de gemeente zijn in de afgelopen periode ruim 60

namen ingediend. Deze zijn door een daartoe speciaal

ingestelde commissie besproken. Een eerste selectie

leverde 12 namen op, vervolgens werd dit aantal terug-

gebracht tot 6 namen en uiteindelijk, op verzoek van de

kerkenraad, zijn er vier namen gepresenteerd waaruit de

kerkenraad heeft gekozen. Alle namen waren voorzien

van een toelichting. Voor de gekozen naam was de

toelichting als volgt:

®  Wijzijn een christelijke gemeente die op eigentijdse
manier vorm wil geven aan ons geloof in God. We willen
zorg dragen voor elkaar en voor de mensen om ons
heen. We ervaren dat God ons leert leven in geloof,
hoop en liefde.

e Wijzijn met elkaar in gesprek, maar altijd met een
derde gesprekspartner erbij, de Bijbel.

®  Wijzijn betrokken op de maatschappij, een ieder die bij
ons binnenkomt vindt een warm welkom.

®  Wijzijn een gemeente die onderweg is, mensen die
elkaar bevragen, die God bevragen.

e Wijzijn een beweging, bewogenheid met het wonder
van de ontmoeting met Christus.

® Onze gemeente s als een huis in de buurt, van en voor
jong en oud, dynamisch, altijd in beweging.

® Het gaat in onze kerkelijke gemeenschap om het
gesprek met elkaar, samen in gesprek zoals de
Emmalisgangers, wat nooit op mag houden willen wij
een levendige gemeente van Christus blijven.

Op een later moment zullen we, tijdens een feestelijke
bijeenkomst de naam officieel in gebruik gaan nemen.
Maar vanaf nu kunnen we in onze interne communicatie
de naam gaan gebruiken. Tevens zal er binnenkort een
persbericht worden verstuurd.

Aangepast ontwerp Emmauskerk

Tijdens de gemeenteavond op 13 november heeft de
kerkenraad, samen met de bouwcommissie, een toe-
lichting gegeven op de ontwikkelingen in de afgelopen
maanden. Zoals eerder gemeld waren de kosten voor het
realiseren van het ontwerp te hoog en bleek het, helaas,
niet mogelijk om voldoende besparingen te realiseren. Dit
betekende dat bouwteam en bouwcommissie zijn gaan
kijken hoe we onze wensen kunnen realiseren op een
goedkopere manier. Uitgangspunt daarbij blijft het
destijds vastgestelde Programma van Eisen (twee
kerkzalen, een grote ontmoetingsruimte, een stiltekapel
en voldoende zalen voor alle kerkelijke activiteiten). En
dat is gelukt. Na intensief overleg met de architecten en
de aannemer is er een nieuw plattegrond gepresenteerd
die alle elementen van het programma van eisen in zich
heeft tegen aanzienlijk lagere kosten.

Daarnaast is het college van kerkrentmeesters nagegaan
welke mogelijkheden er waren om het bouwbudget op te
hogen. Gelukkig bleek dit mogelijk en heeft de kerken-
raad positief gereageerd op dit ‘plan B’ en is aan de
bouwcommissie groen licht gegeven om dit plan, dat nog
steeds aan het Programma van Eisen voldoet, verder uit te
werken. In die vergadering is tevens het ruimere bouw-
budget vastgesteld. Binnen dat budget moet het nieuwe
ontwerp worden gerealiseerd.

Wij zijn van mening dat dat zeker gaat lukken, maar uw
hulp is daarbij wel nodig. Hulp in de vorm van inzet als
vrijwilliger gedurende de vernieuwbouw, hulp door mee
te doen aan de acties van de fondsencommissie (hierna
komen hiervoor enkele mogelijkheden aan bod) en hulp
door een extra bijdrage toe te zeggen voor de
vernieuwbouw. Alle gemeenteleden die op een eerste
oproep om een extra bijdrage nog niet hebben
gereageerd worden opnieuw benaderd via een brief met
het verzoek om een bijdrage voor de vernieuwbouw te
geven. We zijn samen gemeente en met uw hulp gaat het
allemaal zeker lukken.

Protestantse Gemeente Barneveld: Laat je raken!



Fondswerving
Bij het vaststellen van het (opgehoogde) bouwbudget is
rekening gehouden met een opbrengst van de acties die
door de fondsencommissie zijn bedacht. Enkele daarvan
zijn reeds uitgevoerd, zoals het concert Adieu Bethelkerk,
het herinneringsboekje over de Bethelkerk, de wijnactie
en de speelmiddag voor de kinderen bij Happyfarm. Deze
was zeer geslaagd en heeft het mooie bedrag van € 450,
opgeleverd. Ruim 80 kinderen hebben genoten.
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Kerkbanken worden verkocht

Inmiddels zijn containers geplaatst en gaat de aannemer,
nadat het asbest is verwijderd, aan de slag met de
bestaande bouw. Het meest in het oog springend is het
ontbreken van de zo vertrouwde kerkbanken. Een aantal
wordt gereserveerd voor o.a. hergebruik in de ontmoet-
ingsruimte. De overige banken zijn te koop en dragen bij
aan het bouwbudget. Leuk, maar waar laat ik zo’n joekel
van een bank? Die vraag hadden we verwacht. Het
grootste deel is zorgvuldig gedemonteerd en kan voor u
worden vermaakt tot een bank in de door u gewenste
lengte of zelfs worden omgetoverd tot een hoekbank.
Een ander gedeelte is nog in de oorspronkelijke staat en

- kan zo worden gekocht en meegenomen. Een niet
gedemonteerde bestaande bank kan in lengte variéren

van iets meer dan twee meter tot drie en een halve meter.

Wanneer u een bestaande bank zelf ophaalt, wordt u
voor € 75,00 de trotse eigenaar. De kosten van een op
maat gemaakte bank variéren van € 100,00 tot 125,00. Dit
hangt af van uw wensen voor tweezits, een driezits of een
vierzits bank. Voor een hoekbank moet u € 150,00
neertellen. Wij kunnen de bank bij u thuisbezorgen
wanneer u binnen de gemeente Barneveld woont. Ook
daar hangt een prijskaartje aan, wij vragen daarvoor
€10,00. Wie maakt dat allemaal? We hebben de werk-
nemers van “Ons Bedrijf” aan de Valkseweg bereid

gevonden ons hierbij te helpen. Wanneer deze rekening is
voldaan, wordt de bank afgeleverd. Uw wensen kunt u
kenbaar maken via een bestelformulier. Dit formulier is te
downloaden via de website www.pgbarneveld.nl) of kan
opgehaald worden in de hal van de Immanuélkerk. Maak
een foto en mail het ingevulde formulier naar
kerkbanken@pgbarneveld.nl. Inleveren in de Immanuél-
kerk kan ook.

Ga mee op ONTDEKKINGSREIS.
Nee, we beginnen geen reisbureau, dat exclusieve en .
avontuurlijke (dure) reizen aanbiedt. Om op ontdekkings-
reis te gaan kunnen we dicht bij huis blijven. In onze
gemeente hebben we een avontuurlijk echtpaar, dat
bijzondere reizen heeft gemaakt over de hele wereld. Van
al die reizen zijn duizenden foto’s (vroeger dia’s) gemaakt.
Met dit prachtige beeldmateriaal konden de afgelopen
jaren al heel veel mensen meegenieten van de belevenis-
sen van dit bijzondere echtpaar gedurende vele jaren. U
heeft het vast al geraden: het gaat over Gerrit de Graaff
en zijn vrouw Tiny. Op verzoek verzorgen zij een boeiende
visuele reis met als titel: ONTDEKKINGSREIZIGERS.

Waar? Immanuélkerk

Wanneer? Vrijdag 22 november, 19.30 uur.

Programma? 2 keer 45 minuten

Prijs? €10,00 inclusief koffie/thee in de pauze; kinderen
tot 16 jaar € 5,00 inclusief limonade

Stamppotenbuffet

Op vrijdagavond 13 december kunt u voor € 7,50 genieten
van een heerlijk stamppottenbuffet. De opbrengst komt
geheel ten goede van de vernieuwbouw.

De avond wordt gehouden in de lmmanué het
buffet staat vanaf 17.30 uur klaar. U kunt zich opgeven bij
Dick Bonestroo, bones:roodick@gmail.com of 0342 415111.

Informatie

De Bouwcommissie stelt uw betrokkenheid zeer op prijs.
Ideeén, vragen, aandachtspunten, opmerkingen , wensen,
mee willen denken bij de vernieuwbouw? Laat het ons
weten: bouwcommissie@ pgbarnevelid.nl




