Nieuws over de nieuwe kerk | Editie 2019 - 8

e =

Protestantse
Gemeente

(1

BOUW

SAMEN OP WEG NAAR EEN NIEUW KERKGEBOUW

We staan aan de vooravond van de volgende fase in de redlisatie van ons nieuwe kerkgebouw. De plannen .
krijgen vorm en de volgende stappen kunnen gezet worden. Eindelijk kunnen we iets laten zien!

Met speciale nieuwsbriefedities, waarvan u/je nu de achtste editie in handen hebt, willen we u/je informeren
over de vorderingen om te komen tot een nieuw kerkgebouw voor de toekomst. In deze uitgave speciaal

aandacht voor de startdag op 15 juni 2019.

Startdag 15 juni 2019

Op zaterdag 15 juni 2019 vindt de startdag plaats in het
kader van de fondsenwerving voor de vernieuwbouw van
het kerkgebouw. Op die dag kunt u informatie krijgen
over allerlei zaken die met de vernieuwbouw te maken
hebben. Daarnaast krijgt u de gelegenheid om aan te
geven welke activiteiten we allemaal kunnen doen in het
nieuwe gebouw. Ook zijn er informatiestands en is er
voldoende voor de inwendige mens (koffie, thee,
limonade en iets lekkers. Het programma wordt die dag
twee keer aangeboden, zowel ’s morgens als ’s middags
dus u kunt komen wanneer dat u het beste uitkomt.
Tenslotte wordt er zowel ’s morgens als ’s middags een
dienstenveiling gehouden. Naast diensten zullen er ook
enkele kunstwerken worden geveild.

UNIEKE VELING
Komt dat zien en doe een bod!

Zijn er gemeenteleden die hun diensten willen aanbieden
op de veiling? Wij zoeken koekenbakkers,
handwerkwonders, muzikanten, tuinmannen, oppassers
en noem het allemaal maar op. Welke ‘dienst’ heb jij in de
aanbieding om te veilen?

Meld je diensten/producten aan via hansgdx@gmail.com

De opbrengsten van deze veiling zijn voor de
vernieuwbouw van de Bethelkerk. De veiling is op 15 juni

in de Bethelkerk om 11.10 uur en 15.40 uur in de grote zaal.

zaterdag 15 juni

startdag

- info
- veilingen

ochtend: 9.30 - 12.00
middag: 14.00 - 16.30

Protestantse Gemeente Barneveld: Laat je raken!

Op de andere bladzijde vindt u van alles over wat er te
doen is op de startdag, zaterdag 15 juni 2019. U komt toch
ook om met ons mee te denken en mee te doen en om de
eerste duiten in het zakje te doen?
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Kerkzaal

Optreden Revelation, onze eigen band waarin
gemeenteleden hun talenten inzetten voor mooie en
eigentijdse religieuze muziek.

Workshop nieuwe kerk PGBarneveld

In zaal 3 geven de predikanten om 10.00, 10.30, 14.30 en
15.00 uur een inspirerende workshop. Zij schrijven
daarover:

Welke uitdagingen biedt de nieuwe kerk van de
PGBarneveld? Hoe zijn wij momenteel kerk in een
maatschappij waarin de kerk een veel kleinere rol is gaan
spelen? Spelen wij op een goede manier in op de recente
ontwikkelingen? Laten wij eens proberen te gaan
ontdekken wat uniek is in de kerk. En heeft dit
consequenties voor de inrichting van de kerkruimtes?
Welke symbolen spreken ons aan? Welke kleuren /
kleurstelling past bij wat wij in de kerk hopen te vinden en
te ervaren? Wij denken na over het vieren en samenkomen
in de vernieuwde kerk. De workshop zien wij als een
katalysator voor de bewustwording dat wij een unieke
gelegenheid hebben om de nieuwe kerk zo in te richten
dat het vele mensen zal aanspreken. De workshop zal
ongeveer een half uur duren. Met behulp van een kleine
powerpointpresentatie krijgen wij voorbeelden te zien
van andere kerken. Het laatste kwartier wordt besteed
aan eigen creatieve suggesties.

Zaal 2 en 4: financiéle zaken

Onlangs heeft u een boekje gekregen met allerlei
suggesties over het verkrijgen van inkomsten om de
vernieuwbouw te kunnen betalen. Wij kunnen ons goed
voorstellen dat u graag nadere informatie daarover wilt.
In zaal 2 staan leden van de fondsencommissie u graag te
woord. In zaal 4 kunt u meer informatie krijgen over de
mogelijkheid om een renteloze lening aan de kerk te
verlenen.

Vrijwilligers gevraagd

Daadwerkelijk met elkaar een ‘nieuwe kerk’ en de handen
uit de mouwen steken. In overleg met Bouwbedrijf
Leeuwis kunnen we kosten besparen door de inzet van
groepjes vrijwilligers. We denken dan onder andere aan
werkzaamheden als: het periodiek schoonhouden van de
bouwkeet en het opruimen van de bouwplaats, de
eindschoonmaak, notuleren van de vergaderingen van het
bouwteam, het optassen van stenen, tegels en pannen

Protestantse Gemeente Barneveld: Laat je raken! )

optassen voor hergebruik, het meehelpen isoleren en
opperwerkzaamheden. Tijdens de startdag is een stand
ingericht waar u meer informatie kunt krijgen en zich
aanmelden.

De Bouwcommissie

Zoals u ongetwijfeld weet, is deze commissie, bestaande
uit 10 gemeenteleden al heel lang bezig met het
voorbereiden van de vernieuwbouw en alles wat er bij
komt kijken. De werkzaamheden voorafgaand aan de
daadwerkelijke bouw bevinden zich in een eindfase. De
vergunning wordt bij de gemeente aangevraagd en nu is
het wachten op de definitieve instemming en daarha
kunnen de werkzaamheden beginnen. Wilt u meer
informatie over de vernieuwbouw, bent u nieuwsgierig
naar hoe het er uit gaat zien, wilt u de tekeningen nog
eens rustig bekijken, kom dan naar de bovenzaal. Leden
van de bouwcommissie gaan graag met u in gesprek.

Informatiestands

In de grote zaal kunt u informatie krijgen van de
werkgroep “Groene kerk”, over de kunstwerken die bij d
veiling te koop worden aangeboden (mis die kans niet) el
over het grote muziekgala dat op vrijdag 30 augustus 201
in de Bethelkerk plaatsvindt. Een gala dat u niet mag
missen onder de titel Adieu Bethelkerk. Dit alles onder he
genot van een kopje koffie of thee of iets fris dat u
natuurlijk in de centrale ontmoetingshal kunt krijgen.

Nu we het toch over de centrale ontmoetingshal hebben,
in de vernieuwde kerk komt er een prachtige grote
ontmoetingsruimte waar van alles kan worden gedaan er
een centraal punt wordt in het gemeenteleven. De vraag
is echter hoe gaan we dat met elkaar bereiken? In de
ingestelde klankbordgroep wordt hard nagedacht over d
inrichting van de ontmoetingsruimte. Ter ondersteuning
daarvan willen we met elkaar in gesprek gaan over de
functie van de ontmoetingsruimte. Waar droomt u van al
u aan een dergelijke ruimte, het kloppende hart van het
gemeentezijn, denkt? Wat voor activiteiten
moeten/kunnen er plaatsvinden? Wat vindt u belangrijk
voor de centrale ontmoetingsruimte etc? Hoe meer
ideeén hoe beter. Met dat wat we met elkaar delen en
ophalen, kunnen we de ontmoetingsruimte nog mooier
maken zodat het zijn functie, ontmoeten, echt waar kan
maken.
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